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Vertelling 8–12 jaar

Als een graankorrel
‘Zie je die mensen?’ wijst Filippus. ‘Daar, met die bijzondere kleren?’
Andreas knikt. ‘Die komen vast uit een ver land.’
‘Klopt,’ zegt Filippus. ‘Helemaal uit Griekenland komen ze. Ze kwamen net naar mij 
toe. Ze vroegen of ze Jezus konden zien.’ Andreas lacht. ‘Iederéén wil Jezus zien,’ zegt 
hij vrolijk. ‘Kom, ik weet waar hij is.’
Filippus wenkt de Griekse mensen. Naast Andreas loopt hij door de straten Jeruzalem, 
met de Grieken achter hen aan. ‘Jezus vertelt vast een mooi verhaal aan ze,’ zegt 
Andreas. ‘Of misschien geneest hij iemand, dan kunnen ze dat zien.’ 

Even later staan ze bij Jezus. De Griekse mensen spreken gelukkig ook de taal van 
Jeruzalem. ‘Dit is hem,’ vertelt Filippus. Jezus kijkt de mensen aan. En dan begint hij 
te praten. Maar hij vertelt geen verhaal. In plaats daarvan zegt Jezus: ‘Het is zover. Er 
gaat iets bijzonders gebeuren.’ Jezus steekt zijn hand uit en laat een graankorrel zien. 
‘Zo’n graankorrel moet in de aarde vallen,’ vertelt hij. ‘Als dat gebeurt, kan hij vrucht 
dragen. Zo zal het met mij ook gaan. Ik zal sterven en begraven worden. Maar juist 
daardoor maakt God een nieuw begin.’ Jezus kijkt omhoog. ‘Ik ben bang, God,’ zegt 
hij. ‘Maar toch moet het zo gaan. Laat zien hoe groot u bent, God.’
Er klinkt een stem uit de hemel. ‘Ik heb laten zien hoe groot ik ben. En ik zal het nog 
eens laten zien.’
Daarna is het weer stil. ‘Wat was dat?’ zeggen de mensen verbaasd. ‘Onweer!’ roept 
iemand. ‘Helemaal niet,’ zegt een ander. ‘Onweer kan niet praten.’ 
‘Het was een engel,’ denkt weer een ander.
Maar Jezus schudt zijn hoofd. Hij kijkt naar alle mensen om hem heen. Naar Filippus 
en Andreas, naar de Griekse mensen en naar alle anderen die erbij staan. ‘Die stem 
klonk niet voor mij,’ legt hij uit. ‘Die stem klonk voor jullie. Ik ga naar de hemel. En ik 
zorg dat jullie daar ook komen.’

Later op de dag lopen Filippus en Andreas weer samen door Jeruzalem. ‘Begrijp jij wat 
Jezus bedoelde?’ vraagt Andreas. ‘Ik weet het niet,’ antwoordt Filippus. ‘Soms denk ik 
dat Jezus ons iets probeert te vertellen over wat er met hem gaat gebeuren. Dan word 
ik bang en verdrietig. Dan denk ik dat Jezus dood zal gaan. Denk jij dat ook?’
Andreas zucht. ‘Misschien wel,’ zegt hij. ‘Zou God dan een nieuw begin maken? Maar 
hoe dan?’  
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8-10 jaar

l
Gesprek: Wat vertelde Jezus over een
graankorrel? Wat heeft dat met Jezus
zelf te maken?

Wat vertelt de stem uit de hemel? En voor wie
is dat bedoeld?

p
Spel: Dans het verhaal. Jezus vertelt over
een graankorrel die in de aarde valt en
sterft, en daardoor vrucht draagt. Op

www.kindopzondag.nl vind je muziek bij dit
verhaal. Zet de muziek aan en beweeg samen
op de muziek (geïmproviseerde dans).

s
Creatief: Het thema van deze zondag
is: een boodschap voor jou. Bedenk
een hoopgevende boodschap die

je aan iemand zou willen geven. Schrijf hem
op een kaart en versier de kaart. Geef de
boodschap aan iemand.

11-12 jaar

l
Gesprek: Wat zouden de Grieken
verwacht hebben toen ze naar Jezus
toegingen? Stel dat jij naar Jezus

toeging, wat zou jij hem dan willen vragen of
vertellen?

s
Creatief: Maak een abstract
schilderij bij het verhaal. Je hoeft
geen herkenbare dingen of mensen

te tekenen; met kleuren en vormen kun je
weergeven welk gevoel het verhaal bij jou
oproept.


